
      
 
 
                                    

Werkgroep Natuurlijk sAmen 
Marloes Luijerink, Nicole Bovenius, Irma Westenbroek,  Sonja Scheffer, Lianne v.d Bovenkamp, Janine Stalenhoef       

 Wordt vrienden met ons op facebook! (werkgroep natuurlijk sAmen) 

   Natuurlijk sAmen 
in 

 
Vrijdagavond 20 oktober willen wij graag met jullie, ter voorbereiding 
van de gezinsviering, een mooi presentje knutselen. 
 
Dit presentje mag je aansluitend tijdens de gezinsviering in de kerk 
weggeven aan één van onze mede-parochianen.  
 
Aan iemand iets moois weggeven, net als Gerardus destijds, 
wie wil dat nou niet? 
 
Het zou leuk zijn dat we weer veel mensen blij kunnen maken. 
 
Kom om 18:00 uur in het gebouw van de muziekvereniging Concordia. 
Daarna lopen we samen naar de kerk om het begin van het feest van         
H. Gerardus Majella te vieren. De viering begint om 19:00 uur. 
Na de viering is er koffie en limonade en kunnen we nog wat napraten. 
 
Doe mee met deze leuke en unieke traditie, en geef je op 
voor woensdag 18 oktober via werkgroepnatuurlijksamen@gmail.com 
of bij één van ons persoonlijk kan natuurlijk ook! 
 
Denk vast na over je wens en neem dit kaartje mee op 20 oktober 

 
             
 
 
  
 
         
                       

 
  
 
 

  

                           Gerardus Majella Triduüm 20 oktober  2017 te Overdinkel 

 

          IK WENS U :  
 

Gerardus Triduüm  Gerardus Processie 
 
Gaan jouw vader en moeder   
op zondag 22 oktober naar de Gerardus 
Processie? 
Of je Opa en Oma? Of je buren? 
Of wil je zelf gewoon graag komen? 
 
WELKOM! 
 
Er worden leuke activiteiten georganiseerd 
voor alle kinderen. 
 
We gaan creatief aan de slag met de 
verfton en we vertellen je het verhaal van 
Gerardus, je kan geschminkt worden en 
we knutselen een leuk aandenken. 
 

Vanaf 10:30 ben je welkom in het kerkebos  
(waar precies staat aangegeven in het bos)  
Na afloop krijg je een leuke herinnering mee naar huis. Opgeven is 
voor deze ochtend niet nodig. 
                   
                 Deze beide activiteiten kosten niets, maar een vrije gift is    
                 altijd welkom! 
 

 

Als het weer het toe laat bak je je 
eigen broodje, lekker met knakworst 
en wat drinken!  
 
En natuurlijk lopen we samen een 
stukje mee om de processie zelf te 
beleven!  


